
Maria en Maria Magdalena: 

lieve Vrouwen….wat is het toch bijzonder om vrouw te zijn in deze tijd! 

Jullie hebben daar allemaal bewust voor gekozen… 

Het zijn de Vrouwen die nu op mogen staan.. 
die zich nu vanuit hun buikgevoel, vanuit hun essentie  
met elkaar gaan verbinden…. verenigen… 

het zijn de vrouwen die de wereld gaan laten zien hoe het is  
om volledig in harmonie met zichzelf te leven,  
in harmonie met de Goddelijke Bron,  
met de Schepping en met de natuur… 

Leven op deze manier is een uitdrukking van pure kracht…. 
pure zuiverheid….en er is moed voor nodig  
om die kracht zo openlijk te laten zien. 

In het verleden mocht deze kracht er absoluut niet zijn… 
We zijn vervolgd, vermoord, onderdrukt, verkracht, veroordeeld en 
gekleineerd…zodra we onszelf lieten zien. 

Onze Pure Vrouwelijke Goddelijke Kracht… 
Ze is zo zacht, zo teder, zo verbindend, openend en liefdevol… 
Ze heeft respect voor al het leven… 
ze houdt van elk kind, elk dier, elke bloem die ze ziet… 
ze omhult het met haar liefde, ze koestert het leven… 
ze beschermt het… onvoorwaardelijk… 

Deze eigenschappen heeft de mensheid nu hard nodig om te kunnen 
ontstijgen aan de huidige, op angst gebaseerde levens-omstandigheden 
die in de dagelijkse wereld om jullie heen worden uitgespeeld… 

De uitnodiging ligt klaar, voor elk mens op Aarde  
om zijn of haar vrouwelijke kracht te herkennen en te gaan leven…  
om uit die angst te stappen in de armen van de liefde  
die er altijd is en altijd was en altijd zal zijn…. 



En jullie…  
jullie zijn er helemaal klaar voor… 
daarom ben je hier… 
daarom werd je geboren op deze Aarde… dit is jullie missie…. 

Leid de mensen om je heen naar dit grote innerlijke geschenk in zichzelf…
inspireer ze door het zelf te leven, door het leven te vieren, zonder een 
levend wezen pijn te hoeven doen…want dat is niet meer nodig! 

Jullie mogen je liefdeslicht over de Aarde gaan verspreiden… 
Jullie zijn het legioen van de Vrede,  
de regenboogstrijders van het licht… 

En wij, vanuit de Hemel, wij staan naast jullie. 
Als één…zijn wij VROUWEN samen… 
onvoorwaardelijk en zo oneindig krachtig! 

Laat ons licht schijnen en laten we de Aarde omhullen  
met de zuivere Goddelijke Liefde  
waar elk mens, elk dier, elke plant, boom, en bloem recht op heeft… 

Wij zijn degenen waarop we hebben gewacht. 

Wij…samen…in liefde! 

 Maria                  en          Maria Magdalena


